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voorwoord
MEER BEWEGEN EN VERKENNEN IN EIGEN STREEK 

90 000 stappen in ’t West-Vlaamse hart
Wist je dat een volwassen persoon dagelijks 10 000 stappen moet zetten als hij fit en gezond door het leven wil gaan? Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat 50% van de Vlamingen te weinig beweegt en hierdoor meer risico loopt 
op fysische en psychologische aandoeningen. Met deze unieke wandelbrochure ‘90 000 stappen in ’t West-Vlaamse 
hart’ willen Logo Midden-West-Vlaanderen (Lokaal Gezondheidsoverleg) en het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart 
daar verandering in brengen. 

Deze wandelbrochure telt negen wandelingen (in elke gemeente van ’t West-Vlaamse hart één) van telkens 10 000 
stappen langsheen een belevenisvol parcours. Lokale ambassadeurs – dit zijn geboren en getogen inwoners die hun 
gemeente kennen als hun broekzak – hebben de wandellussen uitgetekend.  Onderweg stippen de ambassadeurs tien 
bezienswaardigheden aan. Dit zijn bijvoorbeeld een markante huisgevel, een waardevol landschap, een straatnaam 
waar een legende aan vast hangt, een historisch bedrijfsgebouw, … 

Met deze wandelbrochure geven Logo Midden-West-Vlaanderen en het Stad-Land-schap concrete invulling aan 
‘10 000 stappen Vlaanderen’, een campagne van de Vlaamse overheid die de mensen wil aanzetten tot meer bewegen. 
De brochure is ook een handige leidraad om de regio van ’t West-Vlaamse hart eens op een originele manier te 
verkennen. Naast een kaart en wegbeschrijving voorziet deze brochure ook een beknopte uitleg en beeldmateriaal 
van de bezienswaardigheden.  Meer foto’s van bezienswaardigheden kan je raadplegen op www.westvlaamsehart.
be/90000stappen .

6 000 + 4 000 = …
Toegegeven, je hebt niet altijd goesting en tijd om een uitstapje van 10 000 stappen  – d.i. ongeveer 7 kilometer – te 
ondernemen. Daarom hebben de ambassadeurs ook een parcours van 4 000 stappen op de kaart gezet. Naar het schijnt 
legt een volwassene tijdens zijn dagelijkse gang en wandel 6 000 stappen af. Tel daar de kleine wandellus van 4 000 
stappen bij – ideaal om na de dagtaak dicht bij huis nog eens een frisse neus te halen – en je komt aan het obligatoire 
getal van 10 000. 

Geef toe, met deze brochure ’90 000 stappen in ’t West-Vlaamse hart’ is bewegen in eigen regio nooit eerder zó 
verleidelijk geweest. 
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Ardooie
1.  Walk of Fame

Ter ere van verdienstelijke Ardooienaren werd in navolging 
van het Hollywoodfenomeen een heuse sterrenwalk 
aangebracht in de bestrating rond de kerk. Momenteel 
zijn al vijf Ardooise sterren vereeuwigd. Het zijn de 
voetballegende Marc Degryse, schlagerzangeres Laura 
Lynn, lange afstandsloper Filip Vanhaecke, hardloopster 
Veerle Dejaeghere en de bekende Vlaamse acteur, 
regisseur en schrijver Mathias Sercu. 

2.  Vrijheidsboom en Oorlogsmonument

De eerste Vrijheidsboom in Ardooie werd in 1792 geplant. 
Een jaar later echter werd het symbool al weer verwijderd. 
In 1798 pootten de Fransen opnieuw een Vrijheidsboom 
in de grond. Na ettelijke keren aangeplant, omgehakt en 
vervangen te zijn,  groeit sinds de onafhankelijkheid van 
België (1830) deze flink uit de kluiten gewassen lindeboom.   
Het oorlogsmonument  aan de kerk werd opgericht als 
hulde aan de oorlogsslachtoffers. 

3.  Brouwerij Vanden Bussche

Het 19e eeuwse gebouw op het adres Marktplein 7-9  is een 
voormalige brouwerij. De brouwerswoning, de brouwerij-
mouterij, de tuin en binnenkoer zijn thans beschermde 
monumenten. In het gebouw bevindt zich nog steeds de 
privékapel.

4.  Nv Sioen – Veranneman

De gebouwen omvatten twee bedrijven waaronder 
de weverij Veranneman. Die produceert weefsels voor 
de coatinglaag die de firma Sioen in haar producten 
verwerkt. In de high tech vestiging produceert Sioen 
PVC gecoate weefsels voor schuifgordijnen (bv. zeildoek 
voor vrachtwagens), tenten, zwembadafdekkingen, 
springkastelen, .... In andere vestigingen van 
het internationale bedrijf produceert men ook nog 
veiligheidskledij.

5.  Danis nv

Dit voederbedrijf met vestigingen voor de opfok- en 
selectiebedrijven voor varkens is de grootste binnen Europa. 
Het won de prestigieuze Award Trendsgazellen 2006. 
Overal in Ardooie en Koolskamp zijn landbouwbedrijven 
met varkensstallen terug te vinden. Deze firma is 
onlosmakelijk verbonden met Ardooie – Koolskamp.

‘Ardooie heeft meer te bieden aan landschappen dan je op het eerste zicht 
zou denken. Vanuit Koolskamp overschouw je  het volledige  grondgebied 
van Ardooie tot aan de Weze, het gehucht ter hoogte van ’t Veld. Bedrijven 
volop in expansie. Je kan er niet naast kijken op je wandelparcours. 
Ambachtsbedrijven  die hun oorsprong vonden in Ardooie-Koolskamp 
zijn door de jaren heen uitgegroeid tot vaste waarden in de economische 
wereldmarkt.’

 Jo Herman, secretaris Ardooise Milieu Advies Raad
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6.  Panorama

Werp van hieruit eens een blik op alle windstreken en 
geniet van de vergezichten. Zie je de twee windmolens 
aan het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van Kachtem? 
Verderop nog twee mastodonten met wieken. Het zijn de 
windmolens van Oekene langs de A17 autosnelweg. Een 
authentieke molen zie je ter hoogte van het kruispunt 
Rijsselende. Daarnaast het diepvriesgroentenbedrijf 
d’Arta. Richt je vizier ook eens op Koolskamp. Je herkent 
de deelgemeente aan haar moderne watertoren. Bemerk 
verder de varkensstallen, de firma Metafox en Louwage-
Wisselinck. In de verte, richting Izegem, zie je bij helder 
weer ook de 36 meter hoge stockageruimte van Ardo, de 
grootste diepvriesgroentenfirma van Europa. 

7.  Monument 75e Koolskampkoers

‘Koolskamp koerse’ is de op één na oudste wielerwedstrijd 
in Vlaanderen. In 1908 weerklonk het allereerste startschot 
van deze koers. In 1990, 82 jaar later, werd dit monument 
naar aanleiding van de 75e editie van Koolskamp koerse 
officieel onthuld. Tijdens de wereldoorlogen moesten de 
organisatoren immers enkele edities schrikkelen.  Het 
was ook hier in Koolskamp dat het idee ontstond om een 
sportkrant uit te geven, Sportwereld. Deze koers wordt 
nog steeds gelinkt aan het ‘Vlaamsche gebeuren’.

8.  Praalgraven Heren van Lichtervelde
In een zijkapel van de Sint-Martinuskerk van Koolskamp 
staat het praalgraf van Jacob van Lichtervelde (+1431). Hij 
was onder meer soeverein-baljuw van het graafschap van 
Vlaanderen in de beginperiode van de Bourgondische 
hertogen. Deze graftombe, uit zwarte Doornikse arduin, 
is een kunsthistorische bezienswaardigheid. Bemerk 
de ‘pleuranten’ op de zijwanden. Dit zijn wenende 
gedrapeerde figuren. Opvallend ook zijn de zestien 
wapenschilden gebeiteld rond de figuur van Jacob van 
Lichtervelde. Let ook op het wapenblazoen naast het hoofd 
van het beeld. 
Tegen de muur van de grafkapel zijn de figuren van 
Lodewijk van Lichtervelde(+1376), familiegenoot van Jacob, 
en zijn vrouw in halfverheven beeldhouwwerk (eveneens 
Doorniks arduin) uitgebeeld.
De praalgraven zijn sinds 1951 beschermd als monument.

9.  Melkketelbedrijf, melkerij en Alaam Depypere

Op deze hoek bevinden zich drie bedrijfsgebouwen 
waarvan nog één in werking, met name Alaam Depypere. 
Wereldberoemde tuin- en landbouwmaterialen, gemaakt 
ter ondersteuning van de arbeid op het land. Wie kent niet 
de spade, schoffels, rieken die nog steeds bovenal gegeerd 
worden door de landbouwers en tuinliefhebbers?

10.  Evenementenhal De Ark 

Het sportcentrum De Ark bestaat uit 2 sportzalen, een 
bolletra, een leslokaal, een cafetaria, 3 voetbalterreinen, 
een terrein voor hondendressuur en één voor 
paardendressuur, een speelplein en lokaal uitgebaat door 
de speelpleinwerking, een looppiste en een hengelvijver. 

11.   Passie-ommegang

Deze ommegang werd opgericht in 1624 en telde in 
oorsprong veertien staties. De enige overblijvende statie 
is dit half verheven beeldhouwwerk dat enkele jaren 
geleden gerestaureerd werd. Het monument beeldt de 
kruisafneming uit.
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Routebeschrijving Startplaats: Sociaal Huis Marktplein Ardooie - gemeentehuis - voetweg St.-Maartensdreef naar CC 
’t Hofland - links Oude Lichterveldestraat -  rechts Knijffelingstraat – rechts Lichterveldestraat – rechtover Walstraat 
voetweg links - rechts Koornbloemstraat tot centrum Koolskamp – verlaat de kerk en ga links – rechts Ardooisestraat - 
links St.- Maartensstraat – Spinnepijpestraat rechts laten liggen - rechts St.- Maartensveldstraat - rechts Melkerijstraat - 
Stationstraat dwarsen – Elf Julistraat – voetweg – links Fabriekstraat–  Watervalstraat – rechts Stationstraat  - rechts Oude 
Lichterveldestraat – aan CC Hofland links naar centrum



8

H
oo

gl
ed

e ‘Je kan kennismaken met de mooie vergezichten van Hooglede-Gits. Je pikt 
heel wat bezienswaardigheden op tijdens de wandeling: een Duits kerkhof, 
kunstwerken in verband met een bekend schrijver, een geklasseerde herberg 
‘De Dubbele Arend, ...’

 Daniel Paret,  parcoursmeester wandelclub ‘Voetje voor Voetje’ van Gits
Frans Crabbe, voorzitter WardenOomStappers van Hooglede

Hooglede
1.  Sint-Amanduskerk 

De Sint-Amanduskerk is een laatgotische, 15e-16e eeuwse 
hallenkerk. Het laatbarokke interieur telt twee 18e-eeuwse 
muurbeschotten, een kansel uit 1724, een communiebank 
uit 1725 en drie biechtstoelen uit 1729. Het altaar van 
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans dateert uit de late 
17e eeuw. Cesar De Jonghe ontwierp de vroeg 17e-eeuwse 
kruisweg. Het liturgische zilverwerk stamt uit de 17e en 18e 
eeuw. De reliekhouder van Sint-Quirinus dateert uit 1639. 
Deze heilige wordt vereerd omwille van zijn genezingen 
van verzweringen en gezwellen. 

2.  Café De Dubbele Arend 

Deze herberg dateert uit de 18e eeuw. Het gebouw heeft 
een monumentaal zadeldak en een voorgevel van rode 
baksteen. De muuropeningen zijn licht getoogd en gevat 
in een rechthoekige omlijsting van gele bakstenen. De 
omlijstingen van de onderste bouwlaag werden bovenaan 
onderling verbonden door een geprofileerde puilijst. Op 
het bewerkte houten deurkalf is de datum 1773 te zien.  

3.  Duits militair kerkhof 

Dit kerkhof ligt op een helling aan de Beverenstraat en is, 
naast de kerkhoven in Menen, Langemark en Vladslo, één 
van de vier Duitse militaire kerkhoven in onze provincie, 
ook wel dodenakkers genaamd. In Hooglede liggen 8 257 
Duitse oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. 
De monumentale bogenhal, ook wel de ‘Ehrenhalle’ 
genoemd, die boven het kerkhof uittroont, werd volledig 
opgetrokken uit recuperatiemateriaal van het Duitse 
paviljoen dat in 1928 gebouwd werd naar aanleiding van 
de Wereldtentoonstelling in Parijs. 
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4.  De Fontein  

Deze fontein is een ode aan de Hoogleedse dichter Omer 
Karel de Laey en werd in 1998 gebouwd. De gebeeldhouwde 
hand met de pen verwijst naar deze dichter. De beelden 
op de rand ‘Van Looze Katte’ en ‘Van Wreeden Snoek’ 
verwijzen naar de gelijknamige sprookjes die hij schreef 
in 1906-1907. De beeldhouwwerken zijn van kunstenaar 
Isidoor Godderis.

5.  Van Blinden Mol 

Gelegen voor de ingang van de Gulden Zonne is dit 
eveneens een beeldhouwwerkje van  de Roeselaarse 
beeldhouwer Isidoor Godderis.

6.  Panoramatafels 

Op je wandeling ontmoet je twee panoramatafels. De 
eerste nabij het Duitse Militair Kerkhof. Hier heb je een 
prachtig zicht op Roeselare en omgeving. De tweede tafel 
staat in de Lepelstraat en van hieruit  heb je een prachtig 
panorama op het lieflijke Gits.

7.  De watertoren

De trechtervormige watertoren van Hooglede werd 
gebouwd in 1986.  De site van de VMW omvat een 
watertoren (inhoud 2000m3) en  twee reservoirs (inhoud 
7500m3 en 2500 m3). De toren zelf dient ter bevoorrading 
van het waterleidingnet van de regio Westrozebeke, 
Hooglede, Staden, Kortemark en richting Torhout. De 
reservoirs voorzien de omliggende watertorens (oa. 
Koolskamp) van water. Enkele cijfers: 42,80 meter diameter 
en 25 meter hoogte. In de watertoren bovenaan bevindt 
zich een bassin met een waterdiepte van 10 m, dat ongeveer 
op een hoogte van 70 m boven de zeewaterspiegel staat. 
Het water in de watertoren wordt via leidingen gevoed 
vanuit het waterproductiecentrum De Blankaart en ten 
dele vanuit het waterproductiecentrum in Kooigem.  
Het gebouw dat je ziet is een pomphuis om ook andere 
watertorens te bevoorraden. 
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e Routebeschrijving Startplaats: Marktplein Hooglede – rechtdoor naar Roeselarestraat – links Beverenstraat – dwars Grote 
Noordstraat – rechtdoor Beverenstraat – links Kandelaarstraat – rechts Kandelaarstraat - dwars Bruggestraat – rechtdoor 
Lepelstraat – links Lepelstraat – dwars Grote Noordstraat – rechtdoor Begionastraat – rechtdoor wandelpad – links en 
rechts wandelpad – rechtdoor Mgr. Verfailliestraat – links Adelson Vermanderstraat – rechts Guido Gezellestraat – rechts 
Kerkstraat – links Torenpad – rechts Kleine Noordstraat – links Veldstraat – links Klijtgatwegel – dwars Hogestraat – 
rechtdoor Korenstraat – rechts Akkerwegel – links Akkerstraat – links Akkerstraat aan huisnummers 17-29 – rechtdoor ’t 
Hogewegeltje – links Kleine Stadenstraat – rechtdoor naar Markt
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Brigand en Kasteelbier. Naast deze bekende  bezienswaardigheden valt nog 
veel meer te bewonderen. De vispaaiplaats langs het kanaal bijvoorbeeld, 
recent aangelegd en zeer belangrijk voor het visbestand. Wie dacht dat 
je naar Rome of Athene moet reizen om zuilen te zien, moet zijn mening 
dringend herzien. Want ook in Ingelmunster staat er een arduinen 
exemplaar. Wie de oorsprong dit houwwerk kent, is altijd welkom.’

 René Defrancq, coördinator Okra Sport Ingelmunster
 Willy Ducessoye, secretaris atletiekclub Ingelmunster

Ingelmunster
1.  Grafkapel op kerkhof

De kapel werd gebouwd in 1865 als grafkapel voor de 
familie de Montblanc. Architect P. Croquison tekende het 
ontwerp en inspireerde zich hiervoor op het model van 
de romaanse grafkapel Sainte Croix in Arles. De kapel is 
beschermd als monument en vormt samen met de centrale 
hoofdlaan en omliggende graftekens een beschermd 
dorpsgezicht. De monumentale kapel is eigendom van de 
gemeente. Na de volledige restauratie zal de kapel dienst 
doen als afscheidsruimte.

2.  Waterzuiveringsstation

Het waterzuiveringsstation zuivert het afvalwater 
van de inwoners van Ingelmunster en een deel van 
Izegem, Lendelede, Meulebeke en Oostrozebeke. Het 
zuiveringsstation heeft een capaciteit van 35 000 IE 
(inwonerequivalenten = gemiddelde hoeveelheid 
afvalwater die per persoon wordt geproduceerd). 
Rioolstelsels en collectoren of verzamelriolen 
transporteren het afvalwater naar het zuiveringsstation 
waar het eerst mechanisch en vervolgens biologisch 
wordt gezuiverd. Daarna gaat het gezuiverde afvalwater 
in de Mandel.

3.  Vis- en kikkerpaaiplaats 

In 2009 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos deze 
vispaaiplaats aangelegd. Het is de eerste paaiplaats 
langsheen het 16,5 kilometer lange kanaal Roeselare-Leie. 
De oevers van het kanaal bestaan grotendeels uit betonnen 
damwanden, steenstortingen en kaaimuren, allesbehalve 
ideaal voor een geschikte paaiplaats voor vissen. De 
aangelegde paaiplaats staat in rechtstreekse verbinding 
met het kanaal via twee buizen. De geleidelijk aflopende 
oevers en de oevervegetatie vormen de ideale habitat voor 
de vissen om kuit te schieten. Het jonge visbroed kan zich 
hier perfect verschuilen. Naast de vispaaiplaats ligt ook 
een kikkerpaaiplaats. Natuurpunt De Buizerd staat al vele 
jaren in voor het beheer ervan.
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4.  Lysbrug

In 1892 was de Lysbrug één van de vier bruggen over 
het kanaal in Ingelmunster. De oorspronkelijke Lysbrug 
was een ophaalbrug. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd de brug vernield en vervangen door een houten 
voetgangersbrug. Bij de verbreding van het kanaal (1957-
1960) werd de houten voetgangersbrug vervangen door 
de huidige metalen brug.

5.  Arduinen zuil 

De mysterieuze zuil langs het kanaal kreeg al meerdere 
functies toegedicht, maar eigenlijk weet niemand precies 
waarom de zuil er werd geplaatst. De laatste onderzoeken 
laten vermoeden dat de zuil geplaatst werd ter ere van de 
landschapsarchitect die de uitbreiding van het kasteelpark 
realiseerde.

6.  Kasteel

Het kasteel werd als fort opgetrokken rond 1075 door 
Robrecht de Fries, Graaf van Vlaanderen. Achtereenvolgens 
werd het eigendom van verschillende families. Aan het 
begin van de 19e eeuw kwam het kasteel in handen van 
de familie de Montblanc die het op haar beurt in 1986 
verkocht aan de brouwersfamilie Van Honsebrouck. Het 
huidige gebouw dateert van 1736, van een versterkte 

burcht werd het omgebouwd tot een elegant verblijf in 
classicistische stijl. Het gebouw omsluit in een U-vorm een 
rechthoekige binnenplaats en is omgeven door een brede 
gracht.

7.  De Mandelmeersen

De laaggelegen weiden, in de vallei van de Mandel, in 
het centrum van de gemeente doen dienst als natuurlijk 
overstromingsgebied bij hevige regenval. 

8.  Weststraat 52-62

In 1902, na hun vlucht uit Frankrijk, vestigden de Paters 
Lazaristen zich in de Weststraat en bouwden aan beide 
zijden van het bestaande herenhuis (nr. 60), school- en 
kloostergebouwen. Zij doceerden er Latijns-Griekse 
humaniora, weliswaar in het Frans. In 1930 werden de 
gebouwen verkocht aan de Paters van de H. Geest die er 
een missiecollege hielden. De inscriptie is nog aanwezig 
in de gevel van nr. 60. De gebouwen rechts werden 
intussen opgedeeld en verbouwd (nrs. 54-58). Nr. 62 
behield grotendeels zijn vroeger karakter. In de gevels zijn 
heiligennissen. 
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erRoutebeschrijving Startplaats: Schoolstraat – rechts ingang begraafplaats – aan grafkapel links begraafplaats verlaten 

(indien poort gesloten, terugkeren naar Schoolstraat) – rechts Hinnebilkstraat  –  links Bollewerpstraat – parking 
sportcentrum - volgen fietsknooppunt 20 – voorbij tennisvelden aan fietsknooppunt 20 links fietspad met klinkers 
– rotonde richting Oostrozebeke/Wielsbeke volgen – rechts Oostrozebekestraat thv nr 206-216 – aan kapel rechts 
aanhouden – dwarsen Gentstraat– Walbrugstraat  – op het einde rechts – volgen Trakelweg langs kanaal  tot Lysbrug – 
Lysbrug onderdoor naar café De Fagot – kasseiweg richting centrum – Stationstraat – ter hoogte van kasteel poort links 
Beukendreef – rechts aan cafetaria ‘De Ermitage’ – over pleintje tot aan Weststraat – rechts Weststraat – rechtdoor aan 
verkeerslichten naar startplaats
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‘Het is altijd leuk om van verschillende gemeenten/steden anekdotes 
te kennen en te kunnen navertellen. Stad Izegem bruist van historische 
monumenten en bezienswaardigheden waar fijne anekdotes aan verbonden 
zijn. Op de wandeling zal Izegem je ook verrassen met enkele verdoken, 
prachtige natuurjuweeltjes. De 10 000 stappen wandeling in Izegem is een 
openbaring voor de natuurliefhebber en voor ieder leergierig persoon. De 
wandellus vormt een ideale familieuitstap in eigen regio.’

  Freddy Vermote, secretaris Wandelclub Germinal Izegem

Izegem
1.  Spoorlijn Brugge – Kortrijk

Deze spoorlijn werd in 1846-1847 aangelegd. West-Vlaanderen 
maakte toen de hongerjaren mee. Als spoorarbeider zagen de 
armen een kans om iets te verdienen. Met hun zuur verdiende 
centen konden veel mensen alleen maar droog brood kopen. 
Vandaar de naam ‘de drogenbroodroute’. Ter inhuldiging 
reed een erekonvooi in 1847 van Brugge naar Izegem. Twee 
uur deed de trein over het traject, nu bolt de trein 29 minuten 
tussen beide steden. Het feest werd besloten met een banket 
voor de genodigden en ….brooddeling voor de armen van 
Izegem, Ingelmunster, Kachtem en Rumbeke.

2.  Kanaal Roeselare – Leie

Volksvertegenwoordiger Alexander Rodenbach, o.a. bekend 
van het befaamde fruitige bier, ijverde in de 19e eeuw voor 
de aanleg van een kanaal dat Roeselare met de Leie verbindt. 
Arbeiders werkten met schop en houweel om 16,5 km vaart 
uit te graven. De werken duurden 9 jaar. In 1872 voer het 
eerste schip richting Roeselare. Tot op vandaag is het kanaal 
de economische slagader van de regio. Enkele bekende 
bedrijven: Danis, Vandenavenne, Vandemoortele, ...

3.  Sint-Pieterskerk Emelgem 

Dit is de oudste kerk van de stad. Vóór 1200 stond hier een 
romaans kerkje. In de 13e eeuw werd de kerk herbouwd, 
daarvan getuigt nog de middenbreuk aan de westgevel in 

veldsteen. In de 15e eeuw kreeg de kerk haar huidige vorm. 
Kijk ook eens binnenin: eikenhouten lambrizering, ingewerkte 
biechtstoelen en prachtig houtsnijwerk in Louis XV-stijl, eiken 
communiebank, barokorgel, ... In 1954 brak hevige brand uit. 
Vele Emelgemnaren snelden te hulp om de kerkschatten uit 
de brand te slepen. In 1974 werd de kerk geklasseerd. 

4.  De Mandel

De Mandel ontspringt in de omgeving Passendale/ 
Westrozebeke. Deze rivier (37 km) mondt uit in de Leie 
ter hoogte van Sint-Baafs-Vijve en Oeselgem. De Mandel 
werd ingekokerd in 1979 en kaderd in de realisatie van het 
bedrijventerrein Mandeldal. De geurhinder van de waterloop 
die een open riool geworden was, maakte het leven er rond 
onaangenaam. In Kachtem verdwijnt de Mandel in een koker 
van 3,25m bij 2,75m, en wordt  doorheen de bedrijvenzone 
Mandeldal geleid. Hier in Emelgem komt de Mandel uit de 
koker en stroomt ze verder naar Ingelmunster.

5.  Monument 900 jaar Izegem

Dit monument is van vier Izegemse kunstenaars. Hun thema: 
de verfijning van de maatschappij. In de vier spitsen zien de 
kunstenaars het reiken naar de toekomst van de stad, in het 
midden het embleem 900 jaar Izegem. De oudste schriftelijke 
vermelding van de stad – Isinchechem – dateert echter van 
1066. Ten onrechte werd dus in 1980 ‘900 jaar Izegem’ gevierd.

6.  Stoommachine

Einde 19e eeuw liet het stadsbestuur een eigen 
elektriciteitscentrale bouwen. Bemerk het opschrift 
‘stadselektriciteit’ op de gevel. De stoommachine werd in 
1901 door prins Albert ingehuldigd. De centrale maakte 
elektriciteit voor de industrie en de huishoudens van Izegem. 
Het gebouw doet nu dienst als stoommachinemuseum. 
De beschermde stoommachine dateert van 1936. Het is de 
grootste stoommachine die bewaard is gebleven in België. 
Ze weegt 110 ton. 
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7.  Eperon d’Or

Dat Izegem van landelijke gemeente uitgroeide tot kleine 
industriestad, heeft het te danken aan de bloei van de 
schoen- en borstelindustrie vóór WO II. De borstelnijverheid 
is overigens nog erg levendig. Eén van de schoenfabrieken 
was hofleverancier Éperon d’Or . De vroegere schoenfabriek, 
met haar opmerkelijke art-deco gevel en toren, wordt 
omgebouwd tot een hedendaags museumcomplex én 
streekbezoekerscentrum. Het museum zal o.m. de Izegemse 
schoen- en borstelnijverheid belichten.

8.  Stadhuis

Dit bouwwerk in neorenaissancestijl werd in 1883-1884 
gebouwd. Voorheen was het 40 jaar eigendom van de 
wijnhandelaar Camiel Ameye-Dobbelaere. Boven de deur 
het opschrift ‘Pax Intrantibus’, wat betekent: ‘vrede aan hen 
die binnenkomen’. De ingang wordt bekroond door een 
vierkante toren. Let verder ook eens op de erkervormige 
uitbouw boven de dienstingang, de open loggia en de 
sluitsteen met een voorstelling van de wijngod Bacchus, met 
wijntrossen en wijnranken.

9.  De Pekker 

De Pekker is hét symbool van Izegem. De borstels en de 
schoenen die boven de zetel hangen herinneren aan het 
vlijtig werk van de borstel- en schoenmakers. Maar de fles 
en het narrengezicht toont ons ook de Izegemnaar die 
van leven en genieten houdt. Kunstenaar Marc Claerhout 
maakte het beeld. Als de bezoeker om het beeld loopt, is dat 
een stille hoop ooit nog eens in lzegem terug te komen. Het 
beeld draait om zijn as, probeer maar eens uit. 

10.  Blauwhuis

De oudste vermelding dateert van 1544, maar het is pas rond 
1880 dat dit neoclassicistisch kasteel zijn huidige vorm krijgt. 
De naam Blauwhuis komt voort uit het feit dat het gebouw 
bedekt was met blauwe leisteen. De laatste bewoners - 
familie van baron Raphaël Gillès de Pélichy - verlieten het 
kasteel in 1983. Het kasteel en het domein (11,6 ha) werden in 
1981 wettelijk beschermd. Het park is van het Engels type en 
werd aangelegd in 1804. Toen er geen spoorweg en kanaal 
waren, strekte het park zich uit tot aan de Mandel. 
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Routebeschrijving Startplaats: goederenstation Dirk Martenslaan – fiets-en wandelweg richting Emelgem (spoorweg ligt 
aan uw linkerhand) – brug Emelgem over kanaal – beneden de brug (rechterkant) trapjes af naar kanaal – aan kanaal 
rechtsop Wandel op de Mandel richting centrale brug in Izegem – centrale brug Izegem onderdoor en trappen op op de 
brug – op de brug naar rechts (rechts houden)  – Prins Albertlaan rechts – aan de overweg naar links – Nederweg links – 
Hondstraat – Melkmarkt – aan Korenmarkt links  – rechts Ketelstraat - Grote Markt – Kasteelstraat – rechts ’t Kouterke 
(fiets en voetgangersweg) – Gentstraat links – rotonde rechtdoor Gentseheirweg – Baronielaan rechts laten liggen -  links 
Kasteelwijk – Emelgemsestraat rechts – Italianenlaan links – op de brug fietsweg links naar startplaats
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m‘De oude spoorwegberm werd in 2009 uitgekozen tot het mooiste 

natuurplekje van de gemeente Ledegem. Pasar heeft samen met 
natuurwerkgroep De Kolleblomme  de 10 000 stappen wandeling 
uitgestippeld. Je zult merken, de nadruk ligt duidelijk op natuur en 
erfgoed.’

 Guido Driessens, voorzitter  Pasar Ledegem & Rollegem-Kapelle

Ledegem
1.  Sint-Petruskerk  

De eerstesteenlegging van deze kerk dateert van 1764. Ze 
werd gebouwd tot 1771, het jaartal staat op de middensteen 
van de vloer van het hoogkoor. De vorige kerk werd op 
kerstdag 1763 door brand vernield. De kerk is vooraan 
omzoomd met leilinden. Aan de overkant van de straat 
zijn ook linden aangeplant zoals dat vroeger het geval 
was. Linden werden vaak aangeplant aan de ingang van 
boerderijen en bij kapelletjes. Volgens het volksgeloof boden 
deze bomen bescherming. 

2.  Oude Spoorwegberm

In 1889 bolde de eerste trein op deze voormalige spoorlijn 
Menen-Roeselare. Tot in 1975 was er nog enig spoorvervoer. 
In 1979 werden de sporen opgebroken. Er ontstond spontaan 

een wandelpad. In 1982 werd de berm in huur genomen door 
de provincie West-Vlaanderen. Samen met de plaatselijke 
natuurwerkgroep de Kolleblomme werd het tracé ingericht 
als een natuurlint doorheen de gemeente Ledegem. In 1995 
werd het wandel- en fietspad aangelegd. Nu stap je door 
het ‘mooiste natuurplekje’ van Ledegem. Dit plekje werd 
verkozen en officieel ingehuldigd in 2009 door Vlaams 
minister Hilde Crevits. Eind 2009 kocht de provincie deze 
spoorwegbedding aan, ook wel Kezelbergroute genoemd.

3.  De Heulebeek 

De sterk meanderende Heulebeek ontspringt in Beselare en 
mondt uit in de Leie in Kuurne. De oorsprong van de naam is 
onzeker. Volgens sommigen zou de beek genoemd zijn naar 
het dorp Heule, waar ze doorloopt. Anderen beweren dat 
het een verbastering is van geul of geule, de greppel waarin 
een beek loopt, en het dorp Heule zou de naam van de beek 
gekregen hebben.

4.  Ledegemse Meersen 

Ten westen van de oude spoorwegberm zie je een bosje en 
weiden die belangrijk zijn als overstromingsgebied. Je kan 
hier veel weide- en watervogels waarnemen. Deze plaats 
wordt in de volksmond de Ledegemse meersen genoemd.
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5.  Voormalig stationsgebouw 

Het voormalig stationsgebouw werd samen met de 
lijn in gebruik genomen op 15 juli 1889. Het station was 
bestemd voor de inwoners en bezoekers van Ledegem en 
buurgemeente Dadizele. Daarom hing een plakkaat met 
opschrift ‘Ledeghem-Dadizeele’ aan de stationsgevel. Het 
gebouw herbergt al vele jaren een kolonie gierzwaluwen. 
Bij de renovatiewerken in 2005 werden nieuwe 
betonnen nestbakken ingemetseld onder de goten (de 
vliegopeningen zijn zichtbaar) om de kolonie te behouden. 
Met succes overigens !

6.  Wilgenrij 

De wilgenrij aan de linkerkant vormt een groenscherm 
tussen het industrieterrein aan de westkant en het open 
landschap aan de noordoostkant. Wilgen huisvesten vele 
vogelsoorten en kleine zoogdieren.

7.  Pillbox 

Een pillbox is een betonnen geschuts-koepel. Deze kant-en-
klare bunkers konden gemakkelijk in elkaar gezet worden. 
Het is een stille getuige van de Eerste Wereldoorlog en 
in het bijzonder van de bevrijding van Ledegem. In deze 
bunker was een Duitse commandopost gevestigd die de 
ochtend van de eerste oktober 1918 door de Britten werd 
veroverd. De Britse soldaten noemden de Duitse bunkers 
Pill-Boxes, de Engelse term voor pillendoosjes! 

8.  Open Landschap 

Ook dit deel van de berm in open landschap is de vindplaats 
van mooie bloemen als veldlathyrus, Jacobskruiskruid en 
wilde marjolein. Met veel geluk en als je goed luistert, kan 
je in de lente of ’s zomers nog een leeuwerik horen.

9.  Feestzaal Cycloon 

Waar nu de feestzaal is, daar was er vroeger het ‘Kafkot’. 
Het gebouw dateert reeds van vóór  1930. Daar werd het 

kaf van het vlas gezuiverd. Kaf diende als voeder voor 
de dieren. Boven op het dak van dit gebouw stond er 
een afzuigturbine of cycloon. Vandaar de naam van de 
feestzaal.

10.  Gedenkteken bevrijding van Ledegem en 
Het Peereboomhuis

Dit monument herdenkt de gebeurtenissen die leidden 
tot de bevrijding van Ledegem op 14 oktober 1918 door de 
soldaten van de 9e en 29e divisie van het Britse Leger. De 
onthulling van het gedenkteken vond plaats op 12 oktober 
2008.
Het Peereboomhuis werd in 1726 gebouwd. Het is wellicht 
de oudste woning in Ledegem. De muur, het woonhuis, de 
stallingen en de tuin zijn beschermd als monument. Vanaf 
de overkant van de straat zie je een interessante zonnewijzer. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het Peereboomhuis 
gebruikt als hospitaal. Gedurende de Tweede Wereldoorlog 
nam de jongensschool hier haar intrek.



KORTRIJKSESTRAAT

KLEPPESTRAAT

AZALEALAAN

LE
DEG

EM
STR

AA
T

M
ILLESTEENSTRAAT

SPERREDREEF

R
O

ZEN
LAAN

SLYPSMOLENWEG

M
E

EN
S

ESTEEN
W

EG

DENNENLAAN

PLAATS

P
R

O
VI

N
C

IE
BA

A
N

BE
G

IJ
N

E
ST

R
AA

T

HEERWEG

SLYPSSTR
AAT

KO
R

TW
A

G
EN

ST
R

AA
T

SIN
T-PIETE

R
SS

TR
A

AT

SINT-ELOOIS WINKELSTRAAT
PAPESTRAAT

ROLL
EGEMSTR

AAT

HEMELHOEK

SOLDATENSTRAAT

FO
N

C
IE

R
E

S
TR

A
AT

R
O

LL
EG

E
M

BO
SS

TR
AA

T

BOOMLANDSTRAAT

MENENSTR
AAT

DADIZELESTRAAT

FABRIEKSLAAN

WEVELGEMSTRAAT

FABIOLALAAN

IN
D

U
S

TR
IEW

E
G

PLA
ATS

S
TA

TI
O

N
S

ST
R

A
AT

O
O

ST
LA

A
N

H
U

G
O

 V
ER

R
IE

ST
LA

AN

W
U

LF
SD

AM
B

O
O

N
H

O
E

K

KO
RT

EW
EG

1

10

2

3

4

5

6

7 8

9

19

Le
de

ge
mRoutebeschrijving Startplaats: portaal Sint-Petruskerk - Menenstraat – Kasteelstraat – rechts Kortrijksestraat (richting 

Dadizele) - voor garage Decuypere rechts via oude spoorwegberm – Heulebeek dwarsen - voorbij oude stationsgebouw (5) 
links Papestraat - rotonde rechts Fabriekslaan – rechts Industrieweg – volgen langsheen meubelfabriek – veldweg - rechtdoor 
op asfaltweg - Sint-Pietersstraat - voorbij huisnr 67 rechts - voorbij huisnr 120 rechts – veldweg – rechts Soldatenstraat -  
oude spoorwegberm rechts - rechtdoor tot aan feestzaal De Cycloon -  rechtdoor Sint-Pieterstraat – Stationsstraat richting 
centrum – links aan café Godjes – onmiddellijk rechts voorbij gedenkteken bevrijding van Ledegem en het Peereboomhuis 
(10) richting eindpunt
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Lichtervelde
1.  Overwelfde Zwanebeek

De Zwanebeek is de belangrijkste waterloop in Lichtervelde. 
De beek ontspringt op een hoogte van 37 meter boven 
de zeespiegel, waar ze nog de Drielindenbeek genoemd 
wordt. Vanaf de monding van de Kasteelbeek, verandert de 
Drielindenbeek van naam en laat ze zich aanspreken als de 
Zwanebeek. De Zwanebeek loopt verder richting Torhout-
Kortemark, verandert nog een aantal keren van naam 
en mondt uiteindelijk als de Handzamevaart uit in het 
Ijzerbekken.

2.  Cinema ‘De Keizer’

Deze cinema bestaat al sinds 1924 en is de enige filmzaal in 
België die is overgebleven uit de pionierstijd. Jong en oud 
vinden nog steeds hun weg naar deze authentieke plaats. 
Aan de gevel zien we een gedenkplaat van Albert Termote. 
Deze beeldhouwer werd hier geboren in 1887. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog week hij uit naar Nederland, waar hij 
bekend werd met zijn gevelversieringen, monumenten, 
heiligenbeelden, portretten en ruiterbeelden.

3.  Beelden Heilige Margaretha, patroonheilige 
van de Margrietefeesten

Als we via het Kerkplein langs de kerk wandelen, zien we 
verschillende afbeeldingen van de H. Margaretha. Zij is de 
beschermheilige van de Sint-Jacobusparochie en wordt 
aanbeden tijdens de jaarlijkse 10-daagse Ommegang die 
start op 20 juli. In Lichtervelde wordt deze heilige vooral 
aanbeden voor een goede bevalling en tegen spierkrampen. 
In het begin van de 13e eeuw was zij ook beschermheilige 
voor nierpatiënten.

4. Ingang kerkhof 

Mooi zicht op de middengang van de gemeentelijke 
begraafplaats. Links en rechts zien we tal van prachtige, 
monumentale grafzerken. De begraafplaats werd aangelegd 
in 1823, toen het begraven rond de kerk verboden werd. Aan 
het einde van de centrale gang zien we de ‘calvarieberg’ met 
kruisbeeld. Daarvoor bevindt zich het grafmonument voor 
de Lichterveldse weerstandsstrijders die hun leven lieten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

‘Lichtervelde is een mooie landelijke gemeente, goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer (trein en bus) en met de wagen via de E403. De 10 000 
stappen wandeling start in de dorpskern en doet dan een stuk landelijk 
gebied aan, hier en daar met onverharde wegen. De bezienswaardigheden 
zijn zowel cultureel, geschiedkundig als landelijk van aard. Je staat stil bij 
een oude kasteelkapel, leert een gewaardeerde Lichterveldse componist-
auteur kennen, wandelt over de Zwanebeek, verpoost bij het bufferbekken 
aan de Drielindenbeek, ... het kan allemaal in Lichtervelde!’

  Joke Van Doorne, Gemeenteraadslid
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5. Gaaipersstraat 

De Gaaipersstraat is een recente woonwijk. De naam 
‘Gaaipers’ refereert naar een gaaipers. Dit was een staande 
wip die hier stond in een weide achter herberg ‘De 
Afspanning’. Deze schietstand langs de Nieuwe Veldstraat 
stond er van na de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren ’60.

6. Molenbinnenweg

Deze prachtige landelijke, onverharde weg verbindt de 
Leenstraat en de Kasteelstraat. Ze wordt vooral gebruikt door 
landbouwers, wandelaars en fietsers. In het voorjaar en de 
zomer zijn er prachtige kruidenbermen te zien.

7. Kasteelkapel

De Kasteelkapel of ‘Casets kapel’ vinden we links in het 
doodlopend stukje Zwevezelestraat. 
De kapel is eigendom van de Lichterveldse Heemkundige 
Kring Karel Van De Poele. De kapel dateert van 1879 en 
werd genoemd naar het nabijgelegen kasteel van de 
Heren van Lichtervelde. Dat kasteel werd in 1584 volledig 
vernield door de Malcontenten in een woelige periode van 
reformatie en contrareformatie. Het kasteel werd nooit 
meer heropgebouwd en werd later vervangen door de hoeve 
Caset (oprit links van de kapel). Op de achtergevel zien we 
het wapenschild van de Heren van Lichtervelde.

8. Bufferbekken Leysafortstraat

Dit kleine bufferbekken werd aangelegd om wateroverlast 
in de gemeente te voorkomen. Na de hevige regenval van 
begin juli 2005 stonden de centrumstraten van de gemeente 
echter toch blank. Daarom werd even verderop langs de 
Drielindenbeek in 2008 een groter bufferbekken aangelegd. 
Een natuurlijke kom werd voorzien van een aarden dijk en 
een koker met schuif zodat het water bij hevige regens kan 
gebufferd worden.

9.  Gildhofplein met beeld van Jules Missinne

Dit recent aangelegde pleintje fungeert als groene long in 
het centrum van Lichtervelde. De gemeente werd met deze 
realisatie 4e laureaat voor het wedstrijdonderdeel ‘Groene 
Gemeente’ van het animatieproject Groene Lente van de 
Vereniging Voor Openbaar Groen. Het borstbeeld is van de 
Lichterveldenaar Jules Missinne (1899-1976). Deze man was 
een uitzonderlijk begaafd componist en schrijver. Missinne 
speelde een belangrijke rol in de cultuurmaatschappij ‘De 
Burgersgilde’. Hij schreef tientallen muziekcomposities, 
liederen, toneelwerken en operettes. Eén van zijn bekendste 
werken is de operette ‘Baron Schinkelbeen’. Deze operette 
werd meer dan 2 000 keer opgevoerd, onder meer in de 
‘Folies Bergères’ in Brussel, in het ganse Vlaamse land en in 
Nederland.
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Routebeschrijving Startplaats: parking Astridlaan – verlaat parking en ga rechts – autovrij wandelpad naast huisnr 5 
rechts - Neerstraat oversteken en wandelpad vervolgen – Vredesstraat rechts – Marktstraat rechts – Markt – Kerkplein 
(rechts van de kerk) – Pastorijstraat rechts laten liggen – rechts Boomgaardstraat inslaan – neem hoofdingang kerkhof 
- halverwege hoofdgang rechts kerkhof verlaten - rechts Hoogwielkestraat – links Nieuwe Veldstraat (links meevolgen) - 
aan elektriciteitspaal 539 voetgangersdoorsteek links – rechts Gaaipersstraat - rechts Oude Bruggeweg  (links meevolgen) 
– rechts Leenstraat – links Molenbinnenweg (verandert in onverhard- blijven volgen langs speelterrein en daarna 
meedraaien naar rechts) – rechts Kasteelstraat – links Zwevezelestraat (doodlopende weg) - terugkeren naar kruispunt 
Kasteelstraat met Zwevezelestraat – oversteken naar Fonteinestraat - links Kauwentijnestraat - rechts aanhouden langs 
E 403 – rechts T-kruispunt Fonteinestraat – links Bontenhondstraat – kruispunt rechtdoor Leysafortstraat – dwarsen 
Koolskampstraat – onverharde weg inslaan (rechts van ‘De Pelikaan’) – dwarsen Processieweg -  Pelikaanstraat – rechts 
Beverenstraat – rechtdoor Damwegel – links Groenstraat – rechts Gildhofplein – rechts Astridlaan naar startplaats
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geboortedorp van pater Constant Lievens. Moorslede biedt een mooie 
combinatie van landelijk schoon, historische gebouwen en herinneringen 
uit een ver verleden. Een dorp dat ook heden ten dage veel mogelijkheden 
biedt, zowel op cultureel als sportief vlak. Daarom loont het zeker de 
moeite om deze 10 000 stappen te wandelen.’

 Frans Wydooghe, voorzitter wandelclub Velodroomvrienden Moorslede

Moorslede
 1.  Cyrille Van Hauwaert

Cyrille Van Hauwaert (geboren in Moorslede in 1883) was 
een Belgisch wielrenner. Hij was prof van 1907 tot 1915. Zijn 
bijnaam was De Leeuw van Vlaanderen. Hij was de eerste 
Belg die de klassiekers Bordeaux-Parijs (1907), Milaan-San 
Remo (1908) en Parijs-Roubaix (1908) won en in 1909 was 
hij tevens de eerste Belg die een etappe in de Ronde van 
Frankrijk won.

2.  Spoorlijn 64  tussen Roeselare en Ieper

In 1868 knipte spoorwegmaatschappij Flandre Occidentale 
het openingslint van deze enkelsporige lijn door. Ze 
diende vooral voor het vervoer van landbouwproducten 
(vlas, chicorei, bieten, boter, eieren,…) naar de markten. 
De passagiers waren vooral landbouwarbeiders. Vandaar 
kreeg de trein op dit spoor al gauw de naam  ‘Kloefetrein’ 
mee. Tijdens W.O. I speelde spoorlijn 64 een strategische 
rol.  Sinds mei 1953 rijden er geen passagierstreinen meer. 
Goederenverkeer bleef nog mogelijk tussen Moorslede en 
Ieper tot 1970. Tussen Ieper en Zonnebeke werd de bedding 
ingericht als autoweg (N37). Het tracé tussen Zonnebeke en 
Roeselare bestaat uit een fiets- en wandelpad, deels verhard 
en deels onverhard. In 2009 verkocht de NMBS-holding  
de gronden van de spoorwegbedding aan de Provincie 
West-Vlaanderen.  In de periode 2011-2014 wil de provincie 
deze voormalige spoorlijn, ook wel stroroute genoemd, 
herinrichten tot een recreatief-functioneel fietspad. 

3.  Standbeeld der gesneuvelden

Moorslede werd tijdens de ‘slag van Passendaele’ (1917) 
volledig verwoest en alle inwoners waren op de vlucht. Dit 
oorlogsmonument, ter ere van de gesneuvelde soldaten en 
de burgerlijke slachtoffers, werd onthuld op 8 augustus 1926. 
Het ontwerp van dit standbeeld is van G. Breemeersch uit 
Roeselare. Later werd een gedenkplaat toegevoegd voor de 
gesneuvelden en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
 

4. Alberic Schotte

In 1950 reed Briek Schotte als eerste over de eindstreep van 
het Wereldkampioenschap wielrennen in Moorslede. Ter 
herinnering van het kampioenschap en de wereldkampioen 
is een gedenkbord (foto pg. 24) onthuld in de Breulstraat 
waar de eindmeet was geschilderd.
  
5.  Gemeentehuis Moorslede

Dit eclectisch, vooral neorenaissancistisch getinte gebouw 
dateert van 1923 en is een  ontwerp van architect R. Cauwe uit 
Brugge. Enkele opvallende elementen aan dit gemeentehuis: 
trapgevels, houten dakkapelletjes, sierankers, pui met korf- 
en rondbogige doorgangen, erker versierd met bas-reliëf 
met o.m. de schilden van de provincie West-Vlaanderen en 
de gemeente Moorslede en in het midden twee draken die 
een brandende toorts met het jaartal 1907 vasthouden,…. 
Aanpalend, kant  de Pater Lievens- en Breulstraat, zie je 
de uitbreiding van het gemeentehuis van 1981. Dit is een 
ontwerp van architect L. Hameeuw  van Moorslede. 
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6.  Standbeeld Pater Lievens

Constant Lievens (geboren in Moorslede in 1856) was een 
Vlaamse jezuïet en missionaris in India. Lievens zette zich 
niet alleen in voor de kerstening, maar ook voor onderwijs, 
caritatieve werken en meer respect voor de mensenrechten. 
In 1891 werd bij Lievens tuberculose vastgesteld. In 1892 
keerde hij voor behandeling terug naar België maar overleed 
een jaar later aan de ziekte. Het ruiterstandbeeld – de pater 
was immers een voortreffelijk ruiter - is een ontwerp van de 
Antwerpse beeldhouwer Josué Dupon en dateert van 1929. 

7.   Sint - Martinuskerk

Deze gotsiche hallenkerk moest na WO I volledig 
heropgebouwd worden. Constant Lievens werd er gedoopt, 
deed er zijn eerste communie en ontving er het vormsel. In 
de rechterzijbeuk hangt een modern schilderij van Lievens, 
staat er een altaartje met Adibasi-kunst (Indisch) en aan de 
ingang tegenover de pastorij bevindt zich het gloednieuwe 
Lievens-glasraam. De linkerzijbeuk werd in 2006 ingericht 
als devotieplaats n.a.v. het proces tot zaligverklaring van de 
Moorsleedse pater. Op zondag 2 april 2006 werden daarvoor 
relieken van de rechterhand van Constant Lievens in de 
sarcofaag van de kerk bijgezet.

8.  Onze- Lieve-Vrouwebeeld

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Moorslede nagenoeg 
compleet verwoest. Van het 19e eeuwse klooster stonden 
nog een paar muurstompen overeind. In 2007 raakte bekend 
dat in de tuin van een privéwoning in Moorslede een beeld 
stond van Onze-Lieve-Vrouw met kind. Het beeld prijkte ooit 
in een nis boven het portaal van de 19e eeuwse kapel aan de 
Ieperstraat (nu 6e Jagersstraat). Het mag een wonder heten 
dat dit Mariabeeld het oorlogsgeweld heeft overleefd. 

9.  Klooster Onze-Lieve-Vrouw ten Bunderen

Uit geschriften leren we dat al in 1269 sprake was van het 
‘Passanten Gasthuis Ten Bunderen’. Door de Beeldenstorm in 
1566 sloegen de kloosterzusters op de vlucht. In 1785 keren 
de zusters terug naar Moorslede om er een armenschool 
te besturen. In 1815 bouwt de orde een nieuw klooster en 
pensionaat aan de toenmalige pastorijen. Tijdens W.O.I werd 
het klooster nagenoeg volledig verwoest. In 1922 volgde de 
wederopbouw van deze U-vormige kloosterschool met kapel 
in de Stationsstraat.  Tot in 1991 was hier een middelbare 
school en pensionaat. Nu vinden nog een lagere school en 
kleuterschool hier onderdak.

 10.   Pater Lievens museum in de Bunderhoeve

Dit is de Bunderhove, de vroegere hoeve van het klooster 
Onze-Lieve-Vrouw ten Bunderen. Het Pater Lievensmuseum 
vindt hier onderdak. Het Lievensmuseum schetst een beeld 
van de missionaris Constant Lievens (zie punt 6). A.d.h.v. 
documenten, foto’s, levendige taferelen, historische films en 
een beeldmontage wandelt de bezoeker door het leven van 
de missionaris. Het museum stelt ook andere groten in het 
daglicht. Het zijn Ferdinand Verbiest (jezuïet en mandarijn 
aan het Chinese hof), Albrecht Rodenbach (klasgenoot van 
C. Lievens), pater Desmet (verdediger van de indianen), pater 
Damiaan (held van Molokai en grootste Belg) en Mother 
Teresa (moeder van de armen uit Calcutta). 
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deRoutebeschrijving Startplaats: parking CC De Bunder Iepersestraat 22 in Moorslede – sporthal – langs voetbalterrein – rechts aan 
jeugdbewegingslokalen – T-punt rechts tot aan kruispunt Sint-Achariusweg – Passendaalsestraat – links Scherminkelstraat 
– rechtdoor Veldhoekstraat – rechts onverharde weg (voor huizen) – links Oostnieuwkerksestraat – Oostnieuwkerksestraat 
blijven volgen (links) – rechts spoorlijn 64 –  rechts asfaltweg Elzerijstraat – rechts Passendaalsestraat – links Veldstraat – 
rechts Roeselaarsestraat – links Nieuwstraat – Kerkhofstraat – op het einde links Breulstraat tot aan bezienswaardigheid 
4 – aan gedenkplaat Briek Schotte rechtsomkeer maken – rechts Kouterweg (je nadert het hoogste punt van de gemeente, 55 
m boven zeespiegel. Je hebt van hieruit een mooi panorama) – Kouterweg links volgen – rechtdoor kruispunt Kerkhofstraat 
– rechts Rode Kruisstraat – na bocht voetwegel inslaan – volgen tot aan Pater Lievensstraat – links Pater Lievensstraat – aan 
verkeerslichten ter hoogte van gemeetehuis rechts – Kerkstraat – rechts Dadizeelsestraat – aan rotonde links Stationstraat – 
via kloosterpoort naar Pater Lievensmuseum (Bunderhoeve) – voetweg naar startplaats
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Roeselare

‘Voor wie cultuur én natuur in een verkwikkende 10 000 stappen wandeling 
wil combineren; voor wie het aloude historische stadspatrimonium van 
Roeselare wil bewonderen, maar evenzeer de allernieuwste realisaties in de 
stadskernvernieuwing; voor die bezoeker is ‘the  place to be’: Roeselare!’

  John Goddeeris, voorzitter gidsenkring Roeselare

1.  Station

De bouw van het station dateert van 1845-1847. Wist je 
dat de pastoor van Roeselare erg gekant was tegen de 
doortocht van het spoor in Roeselare? De trein zou immers 
zedenverwildering met zich meebrengen. God weet wie er 
niet allemaal zou uitstappen in dit katholiek stadje? Gelukkig 
kon de Roeselaarse parlementair Alexander Rodenbach de 
spoorlijn naar zijn stad afleiden.  Op pg. 27 zie je hoe het 
station er binnenkort zal uitzien.

2.  De Coninckplein

Het was ridder de Coninck de Merckem die een groot stuk 
grond schonk om er een kerkplein en pastorie op te bouwen 
(1862). Goed gezien van de man: de rest van zijn gronden er 
rond kon hij peperduur verkopen aan de burgerij die maar 
al te graag in die nieuwe wijk met chique kerk wilde wonen. 
Voor de proletariërs van stad (die duizenden arbeiders 
in de textielsector) bouwde men in dezelfde periode een 
eenvoudige kerk, over de spoorweg … dus ver van de rijken. 
Je wist maar nooit, met die onhygiënische proletariërs in 
eenzelfde kerkgebouw gaan zitten …

3.  Noordplein

Dit is één van de oudste straten van Roeselare, die 
oorspronkelijk naar Hooglede en Gits liep. Pas in het 
midden van de 18e eeuw legde men de steenweg van 
Menen naar Brugge aan, doorheen Roeselare-centrum. Zo 
werd de Noordstraat economisch gezien een erg belangrijk 
handelscentrum. Straks komt hier ons nagelnieuw 
kenniscentrum, op de site waar vroeger de ‘Bank van 
Roeselare en West-Vlaanderen’ stond. 

4.  Geitenpark

Dit park ligt langs de ‘Grote Bassin’, een waterspaarbekken 
dat in 1863-1865 werd aangelegd. Het bekken voorzag de 
vele spinnerijen en weverijen, die zich langs de Kattenstraat 
gevestigd hadden, van water voor hun productieproces. Het 

bassin werd gegraven in de bedding van de Mandel. Men 
groef ook de ‘Kleine Bassin’ aan de oostkant van de stad, in de 
bedding van de St-Amandsbeek, waar ook veel mechanische 
textielfabrieken gevestigd waren. Een derde bassin (De Ronde 
Kom), rond 1880 gegraven, bevindt zich aan het Roeselaars 
‘Moederhuis’. De Grote Bassin is het grootste stukje groen in 
het centrum van Roeselare. De geiten wisten dat blijkbaar 
al veel vroeger – vandaar de benaming! In het park is de 
locatie van de handboogschuttersgilde ‘Sint Sebastiaan’ – 
vandaar ook de benamingen ‘Sint Sebastiaanspark’ en de 
‘Gaaipersstraat’ vlakbij.

5.  De Nieuwmarkt

Op de splitsing Diksmuidsesteenweg-Groenestraat 
zit je eigenlijk in het hart van de beroemde (beruchte) 
Nieuwmarkt. Rond 1575 werd hier, vlakbij de Mandel, een 
Nieuwe Houtmarkt geopend. Vandaar de benaming 
‘Nieuwmarkt’. In de 19e eeuw was dit een heel volkrijke, maar 
straatarme buurt. Men woonde er in overvolle beluiken, waar  
10 à 20 families één enkel gemeenschappelijk toilet hadden, 
midden op de koer. Veel huisjes hadden geen tegelvloer en 
men sliep er allen samen op vochtig stro. Vandaar de vele 
slachtoffers door  tyfus- of choleraepidemieën in de 19e eeuw. 
Die Nieuwmarktenaars waren vroeger vooral visverkopers, 
maar in de 20e eeuw evolueerden deze families naar de meer 
renderende textielhandel-aan-huis. Echte commerçanten 
waren het, vandaar hun ‘bekendheid’.
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6.  Oude Kerkhof

Dit kerkhof werd aangelegd in 1806 omdat Keizer Napoleon 
bevolen had om de begraafplaatsen buiten de stadskern 
te brengen. Om hygiënische redenen, zeg maar omwille 
van geurhinder en redenen van grondwatervervuiling. 
Tot 1971 werden alle Roeselaarse groten hier begraven. 
Naast het beroemde graf van dichter en flamingant 
Albrecht Rodenbach vind je er ook de prachtige 
grafkapel van de Nieuwmarkt-families. Verderop heb je 
de militaire begraafplaats met vooral Franse, Engelse 
en lokale slachtoffers (militairen en burgers) van beide 
wereldoorlogen.

7.  Sint-Michielskerk

Dit is de aloude kerk van Roeselare, en tot in 1872 de enige. 
Al in de 11e eeuw maken de archieven gewag van deze 

bidplaats. In 1851 werd ze uitgebreid omdat de kerk elke 
zondag afgeladen vol zat met gelovigen die één van de 
vijf misvieringen wilden bijwonen. Zo tranformeerde de 
kerk met drie beuken tot een kruiskerk en kreeg ze een 
verlengstuk naar het oosten. Het mooiste kunstwerk is 
ongetwijfeld de eikenhouten predikstoel uit 1603. Het 
stelt de wijngaard van Naboth voor. De toren is van 1752 
en meet 64m. Vroeger stond er een hoge spitse Gotische 
toren op die meer dan 80m in de lucht reikte, maar een 
storm velde de spits.

8.  Klein Seminarie

Tot aan de Franse Tijd was hier een Augustijnenklooster 
met ‘Latijnsche Schoole’. In 1806 richtte Fallot de Beaumont 
(bisschop van Gent) hier een college met Kleinseminarie 
op. Wie voor priester wilde studeren, deed hier één of 
twee jaar ‘Filosofie’ vooraleer hij naar het Grootseminarie 
in Brugge trok. Hier was ook de wieg van de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd in de 19e eeuw, met de drie groten: 
Guido Gezelle, Hugo Verriest en Albrecht Rodenbach. 
Ook leverde de school honderden missionarissen, voor 
alle uithoeken ter wereld. Naast de humaniora is er ook 
een Tuinbouw- en Landbouwschool en een lagere school 
ondergebracht in het Klein Seminarie. 

9.  Grote Markt

Hier zie je twee historische gebouwen: het oud stadhuis 
(=linkerkant) van 1770 en de gevel van het klooster van 
de Grauwzusters (16e eeuw). De oudste gevel is dus het 
klooster. In deze aloude herberg kwamen de zusters 
Franciscanessen uit Izegem in 1879, met de bedoeling 
om onderwijs te geven aan de burgerij-dochters. In 1935 
richtten zij langs de Stationsdreef een humanoira-afdeling 
op, precies waar het circus Barnum and Bailey in 1903 hun 
tenten hadden opgeslagen: vandaar de schoolbenaming 
‘Barnum’. Naast het oude stadhuis in rococostijl bouwde 
men na WO I het nieuw stadhuis ertegenaan. 
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Routebeschrijving Startplaats: gratis parking naast stationsgebouw – Hendrik Consciencestraat – dwarsen Coninckplein 
(= Sint-Amandsplein) – St. Amandsstraat – rechts Noordstraat – links Gaaipersstraat – rechts Kattenstraat – links in St. 
Sebastiaanspark (ook wel Geitepark genoemd) – grasplein dwarsen en naar rechts – 100 meter verder links en terug in 
park (westkant park) – deze wandelweg helemaal doorlopen tot aan Diksmuidesteenweg – links Diksmuidesteenweg – 
rechts Groenestraat – ingang oud kerkhof (graven van o.a. Alexander Rodenbach en militairen) – links aan militair kerkhof 
naar uitgang – dwarsen Blekerijstraat – Arme Klarenstraat  tot aan St. Michielskerk – rechts Verwerijstraat – aan het 
einde van de Verwerijstraat links Zuidstraat – links langs Klein Seminarie – op het einde van de collegegebouwen rechts 
in Patersstraat – Polenplein – Leenstraat – aan VTI links naar Paterskerk – aan Paterskerk neem St. Alphonsusstraat tot 
Polenplein – Nonnenstraatje – Grote Markt – rechts Ooststraat – links Jan Mahieustraat  - aan Coninckplein 
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en‘Het is aangenaam om in Oostnieuwkerke te wonen en te verblijven. Deze 
wandeling leidt je via het centrum naar het mooie landelijke gedeelte 
van het dorp. De wandellus neemt je ook mee naar de ‘groen’ ingeklede 
woonwijken. Geniet tenslotte van de heraangelegde dorpskern met het 
mooie Brigandapark, het kunstwerk en het evenementenplein aan de kerk.’

 Noël Bardyn, geboren en getogen Oostnieuwkerkenaar

Staden
1.  Oorlogsmonument

Dit monument is van de hand van Alfons De Wispelare 
en werd ingewijd op 12 november 1922. Het monument 
vermeldt de namen van 22 soldaten en 5 burgerlijke 
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Onderaan is 
volgende tekst gebeiteld: ‘Oostnieuwkerke – bezet van 
19 oktober 1914. Omtrent al de inwoners weggedreven. 
Beschoten van augustus 1917, volledig ontruimd, woonsten 
en akkers verwoest. Heroverd op 30 september 1918. Hevig 
beschoten tot 14 oktober 1918. 450 der Bondgenoten 
hier gevallen en begraven. Het kerkgebouw wonderlijk 
gespaard – verzoend op 25 mei 1919. Volledig hersteld in 
1920. Koningin van de vrede, bid voor ons.’

2.  Poolse bevrijding

Bij de bevrijding van Oostnieuwkerke in de Tweede 
Wereldoorlog  sneuvelden drie Poolse bevrijders. Ze 
werden bij de kerk van de gemeente begraven. Later bracht 
men de stoffelijke resten over naar het soldatenkerkhof 
van Lommel. De originele naamplaten, die niet werden 
herbruikt bij de aanleg van het kerkhof van Lommel, vond 
men terug in een verwaarloosde toestand. Met akkoord 
van de Poolse verantwoordelijke bracht men ze  terug 
naar Oostnieuwkerke. Deze naamplaten zijn nu verwerkt 
in een gedenkplaat. Het gemeentebestuur onthulde de 
gedenksteen op 19 december 2004. 

3.  14e Linie regiment

In de Eerste Wereldoorlog lag Oostnieuwkerke in de 
vuurlinie. Vooral van 28 september tot 14 oktober 1914 
waren het noodlottige dagen voor het dorp. De hevige 
beschietingen in die periode veroorzaakten bijzonder 
veel schade. Op 24 mei 1964 werd dit monument ter 
herdenking van de 777 gesneuvelden van het 14e Linie 
regiment officieel ingehuldigd.

4.  De Kapelletjesroute

De Kapelletjesroute in Oostnieuwkerke is een fiets- en 
wandelroute samengesteld door Jules Verslype en in 
2004 gerealiseerd door ACW en OKRA Trefpunt 55+ 
Oostnieuwkerke. De gemeente Staden heeft de route in 
2006 bewegwijzerd. De vier wandellussen vertrekken 
telkens vanuit de vernieuwde dorpskern. Wil je meer weten 
over alle nissen, grotten en kapellen van de gemeente? Dan 
moet je de uitgebreide brochure op de kop tikken. Je kan die 
verkrijgen in het gemeentehuis, het SWOK en bibliotheek  
De Gobbe.

5.  Het Moerasbos

Het speelbos met een oppervlakte van 2,5 hectaren werd 
op 15 november 2003 aangeplant . Tegen eind 2010 zullen 
de eerste kinderen er kunnen ravotten. De aanplanting 
bestaat uit es, eik, esdoorn, els en hazelaar. Rondom het 
bos is een ruimte van 6 meter vrij gehouden  voor een 
wandel- en looppad. In functie van de biodiversiteit 
wordt in samenwerking met een plaatselijke landbouwer 
het maaisel van deze 6 meter brede zone afgevoerd. 
Aan de achterkant van het terrein zijn op vraag van de 
jeugdverenigingen speelheuvels aangelegd.
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6.  Steenovenhoek

Als je het Moerasbos verlaat, wandel je door het gehucht 
Steenovenhoek. Op de linkerkant is er een prachtige, private 
Engelse tuin. De naam van het gehucht verwijst naar de 
economische activiteiten van weleer, namelijk het maken en 
bakken van stenen in veldovens.

7.  Wonen in een groen kader

Woonkwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door de comfortwaarde van de woning. Ook de aanleg van 
de omgeving waar de woningen staan is een belangrijke 
troef om het wonen aangenaam te maken. In de woonwijk 
Zuidwege wandel je op goed begaanbare paden in een 
groen kader.

8.  Iers kruis Slijperstraat

Op Goede Vrijdag 28 maart 1997 werd aan het huis van 
wijlen Margriet Wybaillie, Slijperstraat 34, een Iers kruis 
opgericht en ingewijd. Dat was de wens van haar overleden 
broer priester Jozef Wybaillie. Waarom een Iers kruis? 
Ooit kwamen Ierse monniken naar deze streek om het 
christendom te verspreiden, met onder andere de verering 
van hun Ierse heilige Brigida. Het kruis is een trouwe 
kopie van het bekende Muiredachkruis in het Ierse dorp 
Monasterboice, 60 km ten noordwesten van Dublin. Typisch 
aan het Ierse kruis is de cirkel doorheen de balken. De cirkel 
kan als zon gezien worden : Jezus de zon in ons leven. Of ook 
een ring die doorloopt zonder begin en einde : Jezus begin en 
einde van ons leven of Alpha en Omega.

9.  Babbelfietsroute

In 1999 ontving Kerckstede, een initiatief van de zusters 
van de Heilige Vincentius a Paulo, financiële steun van het 
Sinterklaasfonds voor het maken van aangepaste fietsen. 
Ondertussen beschikken ze over driewielers, rolstoelfietsen, 
tandemdriewielers en ook... babbelfietsen. Dit zijn tandems 
waarbij beide fietsers naast elkaar zitten. Het idee groeide 

om een veilige fietsroute op maat te realiseren voor de 
gebruikers van deze aangepaste fietsen.
Naast recreatief en gezond bewegen wil deze route ook 
bijdragen tot integratie en emancipatie van minder mobiele 
mensen. De route is 15 km lang, loopt volledig over verharde 
wegen en is toegankelijk voor iedereen. 

10.  Kerk Oostnieuwkerke

De eerste sporen van deze kerk zijn terug te vinden in de 
13e eeuw. De grondvesten van de huidige kerk dateren 
van veel later (1897). De patroonheilige van de kerk was 
aanvankelijk de H. Blasius. Later werd die vervangen door de 
H. Brigida. Deze patroonheilige wordt aanroepen tegen oog- 
en veeziekten. Sinds 1833 is Onze-Lieve-Vrouw de nieuwe 
patroonheilige van deze parochie. De H. Brigida wordt zeker 
in landbouwmiddens nog steeds geëerd. Gedurende de 
Eerste Wereldoorlog  nam Oostnieuwkerke een belangrijke 
plaats in als opvang voor gewonde Duitse soldaten. Zowel 
de kerk als het klooster in de Slijperstraat en enkele andere 
gebouwen deden dienst als Duits militair veldhospitaal.

11.  Silence

Naar aanleiding van de herinrichting van de dorpskern 
Oostnieuwkerke werden op 4 juli 2009 twee beelden 
ingehuldigd. Kunstenares Maen Florin (Schelderode) 
inspireerde zich op een citaat uit: ‘Het zijn en het niets’ van 
Jean-Paul Sartre. 
‘Ik ben alleen in een park, en projecteer mijn gevoelens op het 
mij omringende landschap. 
Plotseling zie ik een mens die mij observeert. 
Op dat moment word ik een object dat door de ander 
gedefinieerd wordt. 
De ervaring van de leegte brengt onze gesitueerdheid in de 
wereld, onze betrokkenheid bij anderen tot uitdrukking.
Een mens moet die leegte voortdurend met zich meedragen 
om zich blijvend bewust te zijn, zijn betrokkenheid tot zijn 
medemensen tot uitdrukking te brengen.’
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Routebeschrijving Startplaats: wandelpad links van de kerk - links Roeselarestraat - kruispunt rechtdoor - dwarsen 
Noordstraat - rechts Engels Hof – volg asfaltweg en wandelpad - einde wandelpad rechts Noordstraat - links Ondankstraat 
– rechts splitsing Gemeenhofstraat - kruispunt rechtdoor – rechts Paalweg – rechts kruispunt Doornkouter – rechts 
Roeselarestraat – links Moststraat - einde grintweg rechts Vyvestraat (opmerking: er is ook mogelijkheid om door het 
Moerasbos te stappen) – links Moerasstraat – rechts Steenovendreef - links Vyvestraat - links af Penninckstraat - na ± 50 
meter rechts wandelpad - aan driehoek wandelpad links - na ± 100 meter links Zwaluwstraat – links Brabandstraat – 
rechts kruispunt Vlasstraat - kruispunt rechtdoor - wandelpad rechtdoor – links asfaltweg Sint Patricksstraat) – rechts 
aan rotonde - na ± 50 meter aan woning nr 14 links door graszone - einde graszone rechtdoor (garageweg) – op het einde 
garageweg links - kruispunt rechtdoor – links Kouterweg - kruispunt rechtdoor - einde weg rechts – rechts Slijperstraat - 
kruispunt rechtdoor - rechts G. Gezellestraat - kasseiweg tot aan kerk - via plein voor kerk wandelpad doorheen Brigidapark 
volgen - einde wandeling
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V.U.: prof. Ilse De Bourdeaudhuij en prof. Greet Cardon, 10.000 stappenproject, Universiteit Gent, onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, 
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betere gezondheid
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Stad-Land-schap 
’t West-Vlaamse hart

Logo 
Midden-West-Vlaanderen
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Hoe kunnen we de leefbaarheid, de belevingswaarde en 
de omgevingskwaliteit van Midden-West-Vlaanderen 
verhogen? Dit is de hamvraag die voorligt in het Stad-Land-
schap ’t West-Vlaamse hart, een samenwerkingsverband 
tussen negen steden en gemeenten van het arrondissement 
Roeselare en de provincie West-Vlaanderen. Samen gaan 
de partners op zoek naar mogelijkheden en impulsen op 
het domein  van landschappelijkheid, natuur, recreatie, 
educatie en erfgoed, zowel in de stad als op het platteland 
en met oog voor de interactie tussen beiden. 
De naam ’t West-Vlaamse hart verwijst niet alleen naar de 
geografische ligging in de provincie. Hij geeft ook aan dat 
de regio ambitie heeft om motor – het kloppend hart – te 
zijn inzake economie, moderne landbouw, sociaal beleid 
en nu ook inzake de versterking  van belevingswaarde 
in een regio.  Met hart en ziel en uit liefde voor de streek 
willen de negen steden/gemeenten en de provincie samen 
werk maken van een kwalitatieve leefomgeving!

De wandelbrochure ‘90 000 stappen in ’t West-Vlaamse 
hart’ zet de inwoners van ’t West-Vlaamse hart ertoe aan 
om hun eigen regio te verkennen. De lokale ambassadeurs 
hebben negen unieke wandelingen uitgestippeld en 
bewijzen hiermee dat ’t West-Vlaamse hart aardig uit 
de hoek kan komen. Bij deze wenst het Stad-Land-schap 
zijn ambassadeurs van harte te bedanken voor hun 
inspanningen om de belevingswaarde van de streek op te 
tillen. 

Koen Vankeirsbilck
T 051 27 55 64

www.westvlaamsehart.be

De Vlaamse Gemeenschap richtte in 1998 lokale 
gezondheidsnetwerken (Logo’s) op met als doel 
coördinatie en overleg inzake ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering. In Vlaanderen zijn er 15 Logo’s. 
Logo Midden-West-Vlaanderen is werkzaam binnen 27 
gemeenten van West-Vlaanderen waaronder die van ‘t West-
Vlaamse hart. 

Hoofddoel van de oprichting van de Logo’s is te komen 
tot een betere coördinatie en afstemming binnen de 
preventieve gezondheidszorg. Het accent ligt vooral op 
lokaal gerichte acties, netwerkvorming, afstemming 
tussen organisaties en wetenschappelijk gefundeerd 
en projectmatig werken. Naast deze algemene opdracht 
hebben de Logo’s de specifieke opdracht om de Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen te implementeren. 
Het werken met gezondheidsdoelstellingen is één 
van de belangrijkste beleidsinstrumenten voor 
gezondheidspromotie en ziektepreventie in Vlaanderen. 
De doelstellingen geven onder andere richting aan 
het beleid, vormen een basis voor het bepalen van 
strategieën en acties én bevorderen de communicatie 
en samenwerking tussen de actoren op het vlak van de 
preventieve gezondheidszorg. 

De gezondheidsdoelstellingen waaraan de Logo’s momenteel 
werken zijn voeding & beweging, borstkankerscreening, 
ongevallenpreventie, tabak-alcohol en illegale drugs,  
vaccinatie en geestelijke gezondheid.
Het project ‘10 000 stappen Vlaanderen’ kadert binnen de 
gezondheidsdoelstelling ‘Voeding & beweging’.  

Saskia Delarue
T 051 23 17 41

www.logomiddenwvl.be 
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• werkgebied ‘t West-Vlaams hart

• werkgebied Logo Midden-West-Vlaanderen
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Deze wandelbrochure is een initiatief in het kader van de 
campagne ‘10 000 stappen Vlaanderen’. 
Met dank aan de lokale ambassadeurs, de lokale besturen 
van de negen steden/gemeenten van ‘t West-Vlaamse hart 
en het Provinciebestuur van West-Vlaanderen.

Verantwoordelijke uitgever 
Logo Midden-West-Vlaanderen, Mandellaan 101 in 8800 
Roeselare en Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Peter 
Benoitstraat 13 in 8800 Roeselare

foto’s
ambassadeurs: Frank Meurisse
bezienswaardigheden: aangeleverd door de ambassadeurs
cover: fote Stad Roeselare

foto’s
ambassadeurs: Frank Meurisse

opmaak en druk 
Grafische Dienst, Provincie West-Vlaanderen

juni 2010

Colofon
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